
Over Joyce
Ik ben Joyce Visser. Mijn stiefvader zat kort 
geleden nog in detentie.

Op deze foto probeer ik mijn stiefvader te bellen. 
Op deze manier had ik zogenaamd contact.  Dit 
hielp mij door de moeilijke periode heen toen 
mijn stiefvader in detentie zat.

Dit voorwerp heb ik gekozen omdat contact met 
een ouder in detentie belangrijk is. Daarom is 
deze foto voor mij waardevol en het voorwerp 
ook.

Het voorwerp op de foto heb ik niet meer. Nu ik 
ouder ben, heb ik zelf een telefoon waarmee ik 
echt kan bellen. Het is helpend om te schrijven 
naar elkaar of soms contactmomenten te 
hebben via de telefoon. Detentie heb ik een 
plekje kunnen geven door middel van trauma- en 
EMDR-therapie. 
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